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Artikel 35. Van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus.

A. Tweeérlei leven en tweeérlei voeding

Wij geloven en belijden dat onze Zaligmaker Jezus Christus het sacrament des
heiligen avondmaals verordend en ingesteld heeftl, om te voeden en te
onderhouden degenen die Hij alrede wedergeboren, en in Zijn huisgezin,
hetwelk is Zijn Kerk, ingelijfd heeft. Nu hebben degenen die wedergeboren zijn,
in zich tweeérlei leven’: het ene lichamelijk en tijdelijk, hetwelk zij van hun
eerste geboorte medegebracht hebben, en allen mensen gemeen is; het andere
is geestelijk en hemels, hetwelk hun gegeven wordt in de tweede geboorte,
dewelke geschiedt door het woord des Evangelies, in de gemeenschap des
lichaams van Christus; en dit leven is niet gemeen, dan alleen den uitverkorenen
Gods.? Alzo heeft ons God, tot onderhouding des lichamelijken en aardsen
levens, aards en gewoon brood verordend, hetwelk daartoe dienstig is, en allen
gemeen is, zowel als het leven. Maar om het geestelijk en hemels leven te
onderhouden, hetwelk de gelovigen hebben, heeft Hij hun gezonden een levend
Brood, Dat van den hemel nedergedaald is, te weten Jezus Christus4, Dewelke
het geestelijk leven der gelovigen voedt en onderhoudt, als Hij gegeten, dat is,
toegeéigend en ontvangen wordt door het geloof, in den geest.’

B. Tekenen en betekende zaak

Om ons dit geestelijk en hemels Brood af te beelden, heeft Christus verordend
een aards en zienlijk brood, hetwelk een sacrament is van Zijn lichaam, en den
wijn tot een sacrament Zijns bloeds’; om ons te betuigen dat wij, zo
waarachtiglijk als wij het sacrament ontvangen en houden in onze handen, en
het eten en drinken met onzen mond, waarmede ons leven daarna
onderhouden wordt, ook zo waarachtiglijk door het geloof® (hetwelk de hand en
mond onzer ziel is) het ware lichaam en het ware bloed van Christus, onzen
enigen Zaligmaker, ontvangen in onze zielen tot ons geestelijk leven. Nu, zo is
het zeker en ongetwijfeld, dat ons Jezus Christus Zijn sacramenten niet
tevergeefs heeft bevolen.

Tot zover.



