
Liturgie zondag 31 januari 2021 

MORGENDIENST - 9:30 uur 
Ps. 145: 6 
De wet des Heeren 
Ps. 119: 25 
Mat 5: 17 – 20 
Ps. 133: 3 
HD aan twee kinderen 
Ps. 105: 5 
Ps. 22: 16 
Ps. 17: 8 
 
Tekst: Mat.  5: 20 
Samenvatting: GERECHTIGHHEID NOODZAKELIJK 
1. Eigen gerechtigheid – vers 20 b 
2. Borg gerechtigheid – 20a 

 
  
MIDDAGDIENST - 14:30 uur 
Ps. 141: 2  
Openbaring 9: 13-21 
Ps. 18: 2 
Ps. 68: 9 
Ps. 95: 5 
  
Tekst:  Openbaring 9: 17 
Samenvatting: De hyacintkleurige ruiters 
1. De bevelhebbers van deze ruiterij; 
2. De paarden van deze ruiterij; 
3. De uitwerking van deze ruiterij. 

 
 
AVONDDIENST - 18:00 uur 
Ps. 116: 1 
NGB 35 (C en D) 
Ps. 19: 6 
Joh 6: 47 – 59 
Ps. 25: 4 
Ps. 25: 7 
Ps. 25: 10 
 
HC zondag 29 
Samenvatting: HET ONDERWIJS OVER HET HA VOORTGEZET 
1. Christus’ aanwezigheid – 78 
2. Christus’ onderwijzing – 79a 
3. Christus’ verzekering – 79b 
  
 
Van harte Gods zegen op Zijn dag! 
 



Bijlage bij liturgie zondag 31 januari 2021 
 

Artikel 35. Van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus. 

 

C. Het verband tussen tekenen en betekende zaak 

Zo werkt Hij dan in ons al wat Hij door deze heilige tekenen ons voor ogen stelt; 

hoewel de wijze ons verstand te boven gaat, en ons onbegrijpelijk is, gelijk de 

werking des Heiligen Geestes verborgen en onbegrijpelijk is.9 Intussen zo feilen 

wij niet, als wij zeggen dat hetgeen door ons gegeten en gedronken wordt, het 

eigen en natuurlijk lichaam en het eigen bloed van Christus is; maar de wijze op 

welke wij dit nuttigen, is niet de mond, maar de geest, door het geloof. Alzo dan 

blijft Jezus Christus altijd zittende ter rechterhand Gods Zijns Vaders in de 

hemelen10, en laat toch daarom niet na, ons Zijner deelachtig te maken door het 

geloof.  

 

D. Door wie de betekende zaak wordt ontvangen 

Deze maaltijd is een geestelijke tafel, aan dewelke Christus Zichzelven ons 

mededeelt met al Zijn goederen, en doet ons aan haar genieten, zowel 

Zichzelven, als de verdiensten Zijns lijdens en stervens11; voedende, sterkende, 

en vertroostende onze arme troosteloze ziel door het eten Zijns vleses, en haar 

verkwikkende en vermakende door den drank Zijns bloeds. Voorts, hoewel de 

sacramenten met de betekende zaken samengevoegd zijn, zo worden zij 

nochtans met deze twee zaken door allen niet ontvangen.12De goddeloze 

ontvangt wel het sacrament tot zijn verdoemenis, maar hij ontvangt niet de 

waarheid des sacraments; gelijk als Judas en Simon de tovenaar beiden wel het 

sacrament ontvingen, maar niet Christus, Die daardoor betekend wordt13, 

Welke den gelovigen alleen medegedeeld wordt.14  

 

Tot zover. 


