HET ZEVENDE GEBOD in de Westminster Catechismus.

Vraag 138: Welke plichten worden geéist in het zevende gebod?

Antwoord: De plichten die in het zevende gebod worden geéist zijn dat wij in ons lichaam, geest, verlangens?, woorden? en
gedrag? onze eigen reinheid en die van anderen bewaren.? Dit houdt in dat we over onze ogen en al onze zintuigen waken5,
matig zijn®, eerbaar gezelschap zoeken’ en ons fatsoenlijk en eerbaar kleden.® Degenen die de gave van onthouding niet
hebben, wijst dit gebod de weg van het aangaan van een huwelijk®, met liefdel® en gemeenschap!! tussen beide
echtgenoten. Daarnaast wijst dit gebod ons op onze plicht om ijverig te zijn in de staat waartoe we geroepen zijn1?, alle
aanleiding tot onreinheid te vermijden en de verleiding daartoe te weerstaan.!3

1.1 Thess. 4:4; Job. 31:1; 1 Kor. 7:34.

2. Kol. 4:6.

3. 1 Petr. 3:2.

4.1 Kor. 7:2,35-36.

5. Job 31:1.

6. Hand. 24:24-25.

7. Spr. 2:16-20.

8.1 Tim. 2:9.

9. 1Kor. 7:2,9.

10. Spr. 5:19-20.

11. 1 Petr. 3:7.

12. Spr. 31:11,27-28.

13. Spr. 5:8; Gen. 39:8-10.

Vraag 139: Welke zonden worden verboden in het zevende gebod?

Antwoord: Naast nalatigheid in de vereiste plichten?, worden in het zevende gebod zonden als overspel, hoererij?,
verkrachting, incest3, homoseksueel gedrag en alle onnatuurlijke verlangens* verboden. Hieronder vallen ook alle onreine
fantasieén, gedachten, bedoelingen en neigingen.® Het zevende gebod verbiedt daarnaast alle verdorven of schunnige
gesprekken of daar gehoor aan geven®, maar ook lonkende blikken’, schaamteloos of lichtzinnig gedrag en onfatsoenlijke
kleding.8 Het is verboden om een wettig huwelijk te verhinderen® en toestemming te geven voor een onwettig huwelijk.1°
Het toelaten, tolereren en houden van een bordeel en dat geregeld bezoeken wordt ook door dit gebod veroordeeld.!! Het
is eveneens verkeerd om dwingende geloften op te leggen om ongehuwd te blijven1?, een huwelijk onnodig uit te stellen?3,
tegelijkertijd meer dan een vrouw of man te hebben!4 en onrechtvaardig van een echtgenoot te scheiden?s of die te
verlaten.1® Tenslotte verbiedt dit gebod alle ijdelheid, gulzigheid, dronkenschap?’, oneerbaar gezelschap?é, wellustige
liederen, boeken, afbeeldingen, dans of toneelstukken?, maar ook alle onreine daden of iets wat ons of anderen daartoe
kan uitlokken.20

. Spr. 5:7.

. Hebr. 13:4; Gal. 5:19.

.2 Sam. 13:14; 1 Kor. 5:1.

. Rom. 1:24,26-27; Lev. 20:13,15-16.

. Matth. 5:28; Matth. 15:19; Kol. 3:5.

. Ef. 5:3-4; Spr. 7:5,21-22.

. Jes. 3:16; 2 Petr. 2:14.

. Spr. 7:10,13.

.1Tim. 4:3.

. Lev. 18:1-20; Mar. 6:18; Mal. 2:11-12.

.1 Kon. 15:12; 2 Kon. 23:7; Deut. 23:17-18; Lev. 19:29; Jer. 5:7; Spr. 7:24-27.

. Matth. 19:10-11.

.1 Kor. 7:7-9; Gen. 38:26.

. Mal. 2:14-15; Matth. 19:5.

. Mal. 2:16; Matth. 5:32.

.1 Kor. 7:12-13.

. Ez. 16:49; Spr. 23:30-33.
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18. Gen. 39:10; Spr. 5:8.
19. Ef. 5:4; Ez. 23:14-16; Jes. 23:15-17; Jes. 3:16; Mar. 6:22; Rom. 13:13; 1 Petr. 4:3.
20. Vgl. 2 Kon. 9:30 met Jer. 4:30 en Ez. 23:40.



CITAAT uit een lezing op 01-07-21:

Om die reden is het voor christenen heel belangrijk te leven bij het Woord van God en niet
zozeer bij hun gevoelens. Onze identiteit moet verankerd zijn in dat Woord. Wat zegt de
Bijbel dan over onze identiteit? Het is een identiteit die bestaat uit meerdere aspecten. De
Bijbel zegt als het ware:

1.

Je bent een mens en geen dier; je bent een schepsel van God (d.w.z. een
beelddrager, zelfs — in de meer algemene zin van het woord — na de zondeval).

Je bent mannelijk of vrouwelijk

Je bent een mens die geplaatst is in verschillende relaties: tot God, tot je naaste, tot
jezelf en tot de natuur.

Je bent een gevallen mens (een zondaar), levend in een gebroken werkelijkheid.

Je bent onderworpen aan Gods wet (de wet als Gods heilzame inzetting voor het
maatschappelijk leven, als een spiegel die ons leven en ons innerlijk blootlegt, als een
pedagoog die ons tot Christus leidt en als een leefregel der dankbaarheid).

Je bent een voorwerp van Gods genadige bemoeienis.

Je bent een kind van God (als het goed is, dus als je wedergeboren en in Christus
geborgen bent) en daardoor ben je ook een beelddrager van Christus.

Je bent een mens met een roeping in dit leven, en als christen ben je iemand met een
dubbel grote verantwoordelijkheid (geroepen om in afhankelijkheid van Christus het
“zout der aarde” te zijn).

Van deze acht punten hebben de meeste geen betrekking op onze geslachtelijkheid. Onze

identiteit ligt dus niet primair in die geslachtelijkheid.



