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Vraag 190: Waar bidden we om in de eerste bede? 

Antwoord: In de eerste bede, ‘Uw Naam worde geheiligd’1, erkennen we de volslagen onmacht en onwil die 

in ons en in alle mensen aanwezig is om God op de juiste wijze te eren.2 We bidden dat God ons en anderen 

door Zijn genade in staat zal stellen en ons hart zal neigen om Hem te kennen, te erkennen en hoog te 

achten.3 Dat geldt niet alleen voor God Zelf, maar ook voor Zijn namen4, eigenschappen5, inzettingen, 

woorden6, werken en waardoor Hij Zich verder ook bekend wil maken.7 We moeten Hem in onze gedachten, 

woorden8 en daden9 verheerlijken. Ook vragen we God of Hij atheïsme10, onkunde11, afgodendienst12, 

heiligschennis13 en wat Hem verder nog zou kunnen onteren14, zou willen voorkomen en wegnemen. 

Tenslotte bidden we hier dat God in Zijn allesbeheersende voorzienigheid alle dingen zo zal leiden en 

besturen dat het zal uitlopen op Zijn eer.15 

1. Matth. 6:9. 

2. 2 Kor. 3:5; Ps. 51:17. 

3. Ps. 67:3-4. 

4. Ps. 83:19. 

5. Ps. 86:10-13,15. 

6. 2 Thess. 3:1; Ps. 147:19-20; Ps. 138:1-3; 2 Kor. 2:14-15. 

7. Ps. 145; Ps. 8. 

8. Ps. 103:1; Ps. 19:15. 

9. Fil. 1:9,11. 

10. Ps. 67:2-5. 

11. Ef. 1:17-18. 

12. Ps. 97:7. 

13. Ps. 74:18,22-23. 

14. 2 Kon. 19:15-16. 

15. 2 Kron. 20:6,10-12; Ps. 83. 

 


