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bladzijde 184,  Apeldoorn 2014 

Vraag 192: Waar bidden we om in de derde bede? 

Antwoord: In de derde bede, ‘Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde’1, erkennen we dat 

wij en alle mensen van nature geheel onbekwaam en onwillig zijn om de wil van God te kennen en te doen.2 

Bovendien zijn wij geneigd om tegen Zijn Woord in opstand te komen3, tegen Zijn voorzienige leiding te 

klagen en te murmureren4 en volkomen bereid om de wil van het vlees en van de duivel te doen.5 We bidden 

dat God door Zijn Geest alle verblinding6, zwakheid7, onwil8 en verdorvenheid van hart9 van onszelf en van 

anderen zal wegnemen.  Ook verlangen we dat Hij ons door Zijn genade in staat zal stellen en bereidwillig 

zal maken om Zijn wil te kennen, te doen en onszelf in alles daaraan te onderwerpen.10 We bidden dat we 

dat met gepaste nederigheid11, opgewektheid12, getrouwheid13, toewijding14, ijver15, oprechtheid16 en 

standvastigheid17 zullen doen, zoals de engelen in de hemel.18 

1. Matth. 6:10. 

2. Rom. 7:18; Job 21:14; 1 Kor. 2:14. 

3. Rom. 8:7. 

4. Ex. 17:7; Num. 14:2. 

5. Ef. 2:2. 

6. Ef. 1:17-18. 

7. Ef. 3:16. 

8. Matth. 26:40-41. 

9. Jer. 31:18-19. 

10. Ps. 119:1,8,35-36; Hand. 21:14. 

11. Mi. 6:8. 

12. Ps. 100:2; Job 1:21; 2 Sam. 15:25-26. 

13. Jes. 38:3. 

14. Ps. 119:4-5. 

15. Rom. 12:11. 

16. Ps. 119:80. 

17. Ps. 119:112. 

18. Jes. 6:2-3; Ps. 103:20-21; Matth. 18:10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


