
HET VIJFDE HOOFDSTUK DER LEER 

Van de volharding der heiligen 

6 Want God, Die rijk is in barmhartigheid, neemt, naar het 

onveranderlijk voornemen der verkiezing, den Heiligen Geest van de 

Zijnen, ook zelfs in hun droevig vallen, niet geheel weg, en laat hen zó 

ver niet vervallen, dat zij van de genade der aanneming en van den 

staat der rechtvaardigmaking uitvallen, of dat zij zondigen ten dode, of 

tegen den Heiligen Geest, en, van Hem geheel verlaten zijnde, 

zichzelven in het eeuwige verderf storten. 

 

7 Want eerstelijk, in zulk vallen bewaart Hij nog in hen dit Zijn 

onverderfelijk zaad, waaruit zij wedergeboren zijn, opdat het niet 

verga, noch uitgeworpen worde. 

Ten andere vernieuwt Hij hen zekerlijk en krachtiglijk door Zijn Woord 

en Geest tot bekering; opdat zij over de bedreven zonden van harte, 

en naar God, bedroefd zijn; vergeving in het bloed des Middelaars, 

door het geloof, met een verbroken hart, begeren, en verkrijgen; de 

genade van God, Die nu met hen verzoend is, wederom gevoelen; Zijn 

ontfermingen en trouw aanbidden; en voortaan hun zaligheid met 

vrezen en beven des te naarstiger werken. 


