
 

Met toestemming van uitgeverij ‘De Banier’ overgenomen uit ‘Gewogen Woorden’ van prof.dr. A. Baars,  
bladzijde 185/186,  Apeldoorn 2014 

Vraag 194: Waar bidden we om in de vijfde bede? 

Antwoord: De vijfde bede luidt: ‘En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren’.1 

Hierin erkennen we dat wij en alle andere mensen vanwege de erfzonde en onze daadwerkelijke zonde 

schuldig zijn, en daardoor voor Gods gerechtigheid schuldig staan. Wij, noch enig ander schepsel, kunnen op 

geen enkele wijze voor die schuld voldoening geven.2 We bidden voor onszelf en voor anderen dat God in 

zijn vrije genade, door de gehoorzaamheid en voldoening van Christus, die door het geloof verstaan en 

toegepast wordt, ons zowel van de schuld als van de straf op de zonde zal vrijspreken3 en ons in Zijn geliefde 

Zoon zal aannemen.4 Ook bidden we dat Hij ons voortdurend Zijn gunst en genade zal schenken5, onze 

dagelijkse tekortkomingen zal vergeven6 en ons met vrede en vreugde zal vervullen door ons dagelijks meer 

en meer zekerheid van vergeving te schenken.7 We vragen dit des te vrijmoediger en worden des te meer 

aangemoedigd om deze zekerheid te verwachten wanneer we dit getuigenis in onszelf hebben dat we 

anderen hun misdaden van harte vergeven.8 
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