
VAN HET HEILIG AVONDMAAL ONZES HEEREN 

Zondag 28 

75 Vr. Hoe wordt gij in het Heilig Avondmaal vermaand en verzekerd 

dat gij aan de enige offerande van Christus, aan het kruis volbracht, en 

aan al Zijn goed gemeenschap hebt? 

Antw. Alzo, dat Christus mij en allen gelovigen tot Zijn gedachtenis van 

dit gebroken brood te eten en van dezen drinkbeker te drinken 

bevolen heeft, en daarbij ook beloofd heeft : eerstelijk, dat Zijn 

lichaam zo zekerlijk voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en Zijn 

bloed voor mij vergoten is, als ik met de ogen zie dat het brood des 

Heeren mij gebroken en de drinkbeker mij medegedeeld wordt; en ten 

andere, dat Hij Zelf mijn ziel met Zijn gekruisigd lichaam en vergoten 

bloed zo zekerlijk tot het eeuwige leven spijst en laaft, als ik het brood 

en den drinkbeker des Heeren (als zekere waartekenen des lichaams 

en bloeds van Christus) uit des dienaars hand ontvang en met den 

mond geniet. 


